Na een rijkgevuld leven,
vol zorg en aandacht voor allen die haar genegen waren,

f \ is van ons heengegaan
L]

Maria Van Rompaey

weduwe van
/ Frans Van Staeyen

geboren te Antwerpen op 3 juli 1925 en zachtjes ingeslapen
in het woonzorgcentrum Welvaart te Kapellen-Hoogboom op 23 december 2018.

Zij leeft verder in de herinnering van :

Gilbert en Margarita Van Staeyen - Dellan
Josué, Fiama

Robert Van Staeyen

Christiaan en Petra Van Staeyen - Jacobs
Thomas, Manu

Patrick en Diane Dries - Van Staeyen
Timothy en Tiffany, Anthony, Maghaly
haar kinderen en kleinkinderen

Haar schoonbroer, neven en nichten.

Met oprechte dank aan het personeel van wzc Welvaart, afdeling De Beemden
die ons ma en oma met de beste zorgen hebben omringd.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen op
vrijdag 28 december 2018 om 15 uur in het rouwcentrum Jan Ketelaars,
Guyotlei 9 bij het station te Kapellen.

Bloemen noch kransen.

Rouwadres : Familie Maria Van Rompaey
p/a Begrafenissen Jan Ketelaars
Guyotlei 9 - 2950 Kapellen.

www.janketelaars.be
Tel. 03-664.20.58
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